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Richard 

 

– Zangen van zoeken en zien 224a (4 coupletten)  

 

1 

Aan onszelf teruggegeven 

korte spanne uitgeheven 

boven lasten van het leven,  

zagen wij  

in een flits, het was maar even,  

hoe wij mogen zijn.  

 

2 

Beeld dat wij nu in ons dragen,  

stralend licht dat onze dagen 

richting geeft door wat wij zagen 

lijf en geest 

voelen in de diepste lagen  

heelheid die geneest. 

 

3 

Volheid hebben wij ervaren 

waar w’in vrede samen waren, 

onze onrust kon bedaren, 

aangeraakt 

door de hemel die de aarde 

vasthoudt en bewaart. 

 

4 

Vleug van eeuwigheid, ontloken 

in een schepping zo gebroken,  

hoop als vonken aangestoken 

om ons heen. 



Tijd van gaan is aangebroken, 

wij gaan niet alleen. 

 

 

Lied. Ik zal er zijn   

– op de melodie van Kumbaya, my Lord (3 coupletten) 

 

1 

Als je eenzaam bent, 

‘k zal er zijn. 

Geen vertrouwen kent, 

‘k zal er zijn. 

In elk zwak moment, 

‘k zal er zijn. 

Ik zal er echt altijd zijn. 

 

2 

Als je niets vertrouwt, 

‘k zal er zijn. 

Niemand van je houdt, 

‘k zal er zijn. 

Lijkt de wereld koud, 

‘k zal er zijn. 

Ik zal er echt altijd zijn. 

 

3 

Als je vriendschap wilt, 

‘k zal er zijn. 

Niets je honger stilt, 

‘k zal er zijn. 

Wil je opgetild, 

‘k zal er zijn. 

Ik zal er echt altijd zijn. 

 

 


